
 

              
   ZONDAGSBRIEF 
      Jaargang 7, nummer 34, zondag 14 mei 2023 

                                                                                     

LITURGIE  
Vertalingen Engelse liederen staan op bladzijde 2  
 

New Sound zingt: Nim my - Neem mijn leven 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met partnergemeente Mestlin 
Zingen: Eerste lied psalm 66: 1, 4 - Breek, aarde, uit in jubelzangen 
Bemoediging en Groet 
Zingen: Psalm 66: 7 
Kyriegebed 
New Sound zingt: Praise the Lord 
Vieren met kinderen 
- Muziek: Is je deur nog op slot   
- Kinderen krijgen het licht mee en gaan naar de nevendienst 
Zingen: Lied 935 - Je hoeft niet bang te zijn 
Profetenlezing: Jesaja 41: 17 - 20 
Zingen: Lied 608: 1, 2 - De steppe zal bloeien 
Evangelielezing: Johannes 16: 16 - 24 
Zingen: Lied 907: 1, 4 - Jezus mijn verblijden 
Verkondiging 
New Sound zingt: Hemelse Vader - Machtige God (wisselzang met gemeente) 
Gebeden - Stil gebed - Onze Vader 
Collecte 
1e       Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Kerkrentmeesters 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

New Sound zingt: Op U alleen 
Zingen: Slotlied 416 - Hear wês mei ús 
(Wisselzang: New Sound 1, 4 - Gemeente 2, 3) 
Zegen - Amen 
New Soud zingt: Peace like a river - Joyful 
 
 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9.30 uur    Sixtuskerk               Thema: ‘Je staat er niet alleen voor’ 
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting    
Ouderlingen:   Matty de Jager, Anna Ykema 
Diaken:    Feike Jan de Vries 
Aansteken kaars:  Ynke Petra Krijgsman  
Met medewerking van: New Sound o.l.v. Dirk Norbuis   
Lector:    Anna Ykema  
Organist:    Gerrit de Vries      
Koster:    Auke Swart 
Beamteam:   Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon 
 

- er is kindernevendienst. 
  Johannes 16:16-24 - ‘Ik kom terug’ 
  Jezus zegt dat zijn leerlingen hem binnenkort niet meer zullen zien, maar later zullen ze hem terugzien.  
  Ze vinden het moeilijk om dat te begrijpen. 
 

- na de dienst is er koffie/thee drinken.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

Toelichting collecte: Binnenlands Diaconaat  
 

Kerk-zijn doe je met elkaar  
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar  
ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om  
van betekenis te zijn in hun omgeving.  
Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor de 
stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met 
workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit 
ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander.  
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. 
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Assen.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘collecte diaconaat maart’.  
 
Bloemengroet:  
Zondag 7 mei zijn met een hartelijke groet en felicitatie bloemen bezorgd bij familie Pieter en Marieke Dijkstra-Anema, 
Alde Buorren 1, in verband met de geboorte van hun zoontje. 
 
 

Maandag   15 mei  19.00 uur Moderamen Terskflier 
 

Donderdag 18 tot en met zondag 21 mei bezoek aan partnergemeente Mestlin 
 

 
Kerkdiensten:  
Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei 
In verband met een dubbele boeking gaat ds. S. Ypma niet voor in de kerkdienst. 
Er is besloten om een gezamenlijke dienst te houden met PG Oosterbierum-Wijnaldum in de Sint Joriskerk te 
Oosterbierum.  
Voorganger: dhr. E. van Halsema 
Aanvang: 9.30 uur 
 
Zondag 21 mei gaat de heer B. Akkerman uit Heerenveen voor in de kerkdienst. 
Aanvang: 9.30 uur. 
Na afloop is er koffiedrinken. 
 
 
THE PASSION: HEMELVAART 
  
‘The Passion’ krijgt wederom een vervolg met ‘The Passion Hemelvaart’.  
KRO-NCRV en de Protestantse Kerk in Nederland willen de kijker verder kennis laten maken met het verhaal van 
Hemelvaart, het ultieme verhaal over vertrouwen. Bovendien een verhaal dat naadloos aansluit bij het thema  
‘Alles komt goed?!’ De komende editie komt uit de Friese steden Bolsward en Sneek.  
 

The Passion Hemelvaart is te zien op donderdag 18 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO1.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Vertaling Prijs de Heer 
 

U, God wil ik de lof toezingen 
Ik wil uw naam zegenen 
Op U stel ik mijn vertrouwen 
Red en bevrijd mij 

 Vertaling Vrede als een rivier 
 

Vrede van boven, 
Vreugde voor eeuwig 
De Geest van Uw Liefde  
vervult ons deze dag 
Stromen van zegen, 
Bron van levend water 
 

Kom, Geest van boven, 
En verwarm ons hart (2x) 

 

Vertaling Vreugde 
 

Vreugde, vreugde, wij aanbidden U God van glorie, Heer van liefde. Harten 
ontvouwen zich als bloemen voor U, zich openend naar de zon daarboven. Laat 
de wolken van zonde en verdriet smelten, verdrijf de duisternis van twijfel, Gever 
van onsterfelijke blijdschap. Vul ons met het licht van de dag. 
 

Al Uw werken omringen U met vreugde. De aarde en de hemel weerspiegelen 
Uw stralen. Sterren en engelen zingen rond U, Centrum van ononderbroken lof. 
Veld en bos, vallei en berg, bloemrijke weiden, schitterende zee, zingende vogel 
en stromende fontein roepen ons op ons in U te verheugen. Vreugdevolle muziek 
leidt ons naar de zon in het triomflied van het leven. 
 

Stervelingen, zing mee met het machtige koor, dat de morgenster inzette 
Gods liefde heerst over ons en betrekt een ieder in het hemelse plan 
Zingend trekken we voort, overwinnaars in de strijd 
Vreugdevolle muziek leidt ons naar de zon in het triomflied van het leven. 
 
 


